
 

 

 

 
PRETPARKEN EN DIERENTUINEN  

 18 T/M 25 JULI 
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INLEIDING 
 
We gaan op vakantie naar de Reeuwijkse plassen. Onze 
accommodatie staat op Landal Park de Reeuwijkse plassen. Een 
mooi huis direct aan het water. 
 
Onze vakantiegangers zijn: Sanne, Miranda, Frank, Dirkje, Geert-
Jelle, Erik en Annejet. 
 
Onze reisbegeleiders zijn: 
Sylvia en Ron. 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
MAANDAG 21 JULI 
 
Vandaag staan we een beetje op tijd op en ontbijten iets minder lang, want we 
gaan naar het pretpark Drievliet. 
 Wat hebben we hier genoten en wat hebben vele van ons hun "angsten" 
overwonnen om toch van die glijbaan af te gaan of in het spookhuis of 
uiteindelijk toch die 8baan te nemen die over de kop gaat. Het was meer dan 
een super geslaagde dag! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

 
 
 
 

Dinsdag 22 juli 
 

Ron en Sanne hebben heerlijke pannenkoeken als ontbijt gebakken en 
buienradar gaf regen aan, maar toch hebben we heerlijk en gezellig buiten 
kunnen ontbijten, wat smaakte het heerlijk.  
We hebben wat inkopen gedaan en zijn gaan zwemmen, waar Geert Jelle ons 
verraste met aquarobics. Eenmaal thuis hebben we als lunch broodjes, yoghurt, 
vla en zelfs nog de overgebleven pannenkoeken gegeten.  
Na even relaxt en ons opgefrist te hebben zijn we naar de bioscoop gegaan, en 
hebben we de nieuwe film Smurfen gezien, wat werd er hard gelachen. 
Aansluitend als verassing zijn we naar KFC gegaan en hebben we een lekkere 
hamburger menu gegeten. Eenmaal thuis was iedereen, wederom, moe maar 
erg voldaan. 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

WOENSDAG 23 JULI 
  
Gisteravond met elkaar afgesproken om vandaag wat eerder op te staan, 
aangezien we naar de curiosa markt en het uilen park wilde gaan . Helaas 
kwam het in de morgen met bakken uit de lucht vallen en hebben we toch 
uitgebreid ontbeten en zijn we later vetrokken. Wat was het uilenpark prachtig, 
zeker de moeite waard om nog eens heen te gaan. 
Thuis hebben we ons opgefrist en zijn we naar een All You Can Eat en drink 
restaurant gegaan, wat was het smullen, vooral de toetjes viel goed in de 
smaak.  Wederom iedereen tevreden en blij dat het zo gezellig is en bij 
thuiskomst de meeste heerlijk het bedje opgezocht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

WAT WAS HET ETEN LEKKER, HMMMMMM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

DONDERDAG 24 JULI 
 
 
Vandaag gaan we naar dierentuin Blijdorp, de meeste zijn al een beetje lui van 
de gezellige week.. maar ze willen toch heel graag gaan. Dus hup we gaan, 
tenslotte is het ook ons laatste echte vakantie dag.. wat is het park groot, maar 
wat een mooie dieren. Eenmaal thuis hebben we oven friet en snacks gegeten, 
waarna we iedereen blij verraste met een persoonlijke vakantie herinnering en 
Ron voor iedereen een leuke, mooie of toepasselijke magneet heeft gezocht. 
De dames waren allemaal geëmotioneerd en dat raakte ons ook. Aan al het 
leuks komt ook een eind, dus we gaan onze spullen alvast inpakken zodat we 
vrijdag in alle rust op naar eigen huis kunnen. 
Lieve allemaal het was een topweek, we hebben van en met jullie genoten, tot 
volgend jaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
 

                                      
 



 

 

 

          

 
 
 
 
 

                                                     
 
 
  



 

 

 

   
 
 
 

                                                       



 

 

 

 
 
 
 
  


